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Kabhi hanste hain do dil

Aur kabhi tagdeer roti hai
Muhabbat isko kehte hain aen
Muhabbat aisi hoti hai

Jhukti hui nazar ka
Ada naam rakh diya
Haaye naam rakh diya
Jhukti hui nazar ka
Ada naam rakh diya
Haaye naam rakh diya
Aankhen milin to uska
Ada naam rakh diya
Haaye naam rakh diya

Tune milaayi aankh

Mera dil machal gaya

Tune jo pheri aankh

Zamaana badal gaya

Ka hamne teri razamand

Rakh diya haaye naam rakh diya
Jhukti hui nazar ka

Ada naam rakh diya
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Haaye naam rakh diya

Nazron ko dekh teer bhi
Bal khaa ke reh gaya aa
Nazron ko dekh teer bhi
Bal khaa ke reh gaya
Akeli ko dekh chaand bhi
Sharma bhi reh gaya
Zulfon ka hamne kaali
Ghata naam rakh diya
Naam rakh diya

https://www.lyricsbogie.com/kabhi-hanste-hain-do-dil/

lyricsbogie.com



Kabhi Hanste Hain Do Dil Lyrics - Farmaish (1953)

Zulfon ka hamne kaali ghata
Naam rakh diya

Naam rakh diya

Haay hansti hui nazar ka
Ada naam rakh diya

Zulfon ka hamne kaali ghata
Haay aankh mili to uska

Ada naam rakh diya

Haay naam rakh diya

Jhukti hui nazar ka

Ada naam rakh diya

Haay naam rakh diya.
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